Ga jij gekleed als een koning?

In onze Bijbelschool genaamd HaYahad hebben we een motto “De lat hoger leggen”.

Wanneer men beseft dat men als eersteling voor Yahweh en kind uit Zijn familie, 1 op 100 miljoen
mensen op deze aarde telt, lijkt het dan niet zo dat wij een voorbeeld moeten geven aan de wereld
rond ons heen?

Meer nog, als eersteling en kind van Yahweh, hoort het niet zo te zijn dat wij de
verantwoordelijkheid hebben om apart te blijven van de wegen van deze wereld?

Het antwoord op beide vragen is een uitdrukkelijke; ja.

We leven in een tijd dat de Bijbel omschrijft als de laatste dagen. De Schrift vertelt ons dat deze
dagen de meest immorele en geestelijk gedegenereerde tijd is in de geschiedenis van de mens. Het
wordt vergeleken met de dagen van Noah, toen Yahweh de hele bewoonde wereld vernietigde en
de dagen van Lot, waar men zo geperverteerd was dat homoseksualiteit alom aanwezig was en
seksuele perversie eerder de norm was dan de uitzondering.

De perversie kwam niet zomaar maar is doelbewust in ons bewustzijn geplant een hele generatie
lang tot nu, waardoor het effectief een onderdeel is gaan vormen van de sociaal geaccepteerde
normen.

Waarschijnlijk is minder dan 1% van de mensen heden ten dag nog maagd tijdens hun bruiloft en
in bv. Belgié eindigt 70 tot 80% van alle huwelijken in een echtscheiding omwille van de nieuwe
satanisch geindoctrineerde immorele sociaal geaccepteerde norm.

1 Joh 2:15-17 15 Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde
van Vader is niet in hem.

16 Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit
de Vader, maar uit de wereld.

17 En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van Yahweh doet, blijft tot in eeuwigheid.



We moeten dus een licht zijn in een donkere voorbijgaande wereld. Wij als leiders van het
Koninkrijk van Jahweh gaan niet zomaar mee in elke nieuwe geperverteerde modetrend maar
zetten eerder de standaard van kuisheid en heiligheid die onze Verlosser vertoonde. Toen
Yahsjoea' op deze aarde wandelde als een mens 33 jaar lang, vertoonde hij op elk gebied van zijn
leven hoe het leven eruit ziet van een ware Koning en Vertegenwoordiger.

De apostel Paulus herhaalt het voorbeeld dat Yahsjoea' toonde zoals opgenomen in het Nieuwe
Testament wanneer hij Timothedls vertelt over de richtlijnen van kleding en gedrag binnen de
Congregatie van YHWH.

1 Tim 3:15 Mocht ik nog uitblijven, dan weet gij, hoe men zich behoort te gedragen in het huis van Yahweh, dat
is de gemeente van de levende Elohim, een pijler en fundament der waarheid.

1Tim 2:9-10 Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met
haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding,
10 maar zo immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen - door goede werken.

De apostel Sjim'eon Petrus spreekt evenzo.

1 Pet 4:17 Want het is nu de tijd, dat her oordeel begint bij het huis van Elohim; als het bij ons begint, wat zal het
einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie van Yahweh.

1 Pet 3:3-4 Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van
gewaden,

4 maar de verborgen mens uw harten, met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die
kostbaar is in het oog van Yahweh.

Het is in de geest van de bovenstaande verzen dat we geprobeerd hebben om een correcte
maatstaf te hanteren voor de klederdracht binnen de Congregatie van YHWH, Jeruzalem. De
mannen dienen een ingetogen en net voorkomen te hebben, korte broekjes zijn dus not done
anders zou hun naaktheid gezien worden zoals de zonen van Lewi (Modern Hebreeuws: Levi)
werden verteld.

Exo 20:26 Ook moogt gij niet langs een trap naar mijn altaar opklimmen, opdat daarop uw naaktheid niet
Zichtbaar worde.

Yahweh liet geen trap maken want volgens Hem zou dat hun enkels blootgeven, waaronder
naaktheid wordt verstaan.

Hoe zal onze Verlosser Yahsjoea' zich kleden bij zijn wederkomst?

Open 1:13 en te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten
reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel.

Zo ook vragen we aan vrouwen om zedige jurken of rokken te dragen die reiken tot onder de knie
en dat hun kleding niet strak zou zijn, om zo mogelijke gevoelens van lust niet op te wekken bij de
mannen in de congregatie. De aandacht gaat volledig naar Yahweh en niet de vrouwen die de
aandacht naar zichzelf proberen toe te trekken.

Als een hogere geestelijke Melchisedek priesterorde, dienen wij te streven om apart-gezet te zijn in
alles en gepast gekleed te zijn wanneer we verschijnen voor onze Hemelse Vader.

Er zijn een paar mensen die nog niet volledig uit de wereld zijn gekomen en geen enkele soort
klederdracht binnen de congregatie willen en daarom vragen zij “Waar staat het ergens in de Thora



dat vrouwen helemaal geen broeken mogen dragen?” maar ik stel de vraag “Waar staat het ergens
in de Thora dat een gelovige zich dien te onthouden van sigaretten roken, drugs of boosaardige
Hollywood films te bekijken?”

Waar het om draait is dat de Thora een lamp is voor mijn voeten (Ps 119:105) en een gids die we
moeten gebruiken voor elk aspect in ons leven. We moeten kijken naar de Thora en zien wat de
geest der Thora zegt.

Deu 22:5 “Een vrouw zal geen manskleren dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die
deze dingen doet, is Yahweh, uw Elohim, een gruwel.”

Ik geloof dat we op basis van dit vers gerust kunnen aannemen dat een vrouw geen broek hoort te
dragen. Sommigen zullen in onwetendheid zeggen dat iedereen in de dagen van Yahsjoea' jurken
droeg. Dit is een heel onjuiste bewering want het kleed van een man in de tijd van Yahsjoea' was
verre van een jurk maar zag er heel mannelijk uit en ik heb persoonlijk overblijfsels van dergelijke
kleren bestudeerd op basis van archeologische vondsten en wat duidelijk naar voor komt is dat
mannen en vrouwen heel verschillend gekleed waren.

Ik sprak een tijde terug met een oudere man en hij zei tegen mij dat hij als jongentje in de
Baptisten kerk effectief elke vrouw altijd een jurk zag dragen maar dat zien we vandaag niet meer.
Het is duidelijk dat vanaf het moment dat men broeken begon te dragen, dat de dragers altijd
MANNEN EN NIET VROUWEN waren.

Wanneer begonnen vrouwen eigenlijk de broek te dragen binnen de familie? Vanaf de jaren '60,
toen de feministische beweging in leven werd geroepen en onze hele maatschappij verziekte en
onze arme zusters.

Dit is een feit want het is de reden waarom men altijd zegt “zij draagt de broek in de familie”. De
broek dragen was een teken van mannelijke autoriteit. (1 Tim 2:12) Vrouwen horen niet het gezag
van de man over te nemen.

Wist je dat in de meeste ontwikkelingsculturen, zoals Afrika, waar de feministische beweging geen
invloed heeft gehad op hun maatschappij, dat alle vrouwen daar jurken dragen? Het is zelfs zo dat
er mij werd verteld in Kenya, als zus Petra naar Kenya was gekomen met een broek dat de broeders
daar zelfs niet naar mij hadden geluisterd.

De meeste vrouwen zijn zedeloos want de mensen kunnen hun vrouwelijke figuur zien. Een broek
dragen is een product van de westers Babylonische maatschappij die verantwoordelijk is voor het
voortbrengen van de alleen om zichzelf bekommerde, volledig ijdele, egoistische vrouw van
Amerika en het Westen. Het is echt een cultureel probleem, wil je de cultuur van Eden vertonen of
die van Babylon? De keuze is aan iedere zuster om te maken.

Wij als gelovigen werken hard om alle waarheid terug te herstellen op deze aarde om voor te
bereiden op de wederkomst van Yahsjoea'. Willen we met de hakken over de sloot of willen we de
lat hoger leggen? Willen we onze kinderen leren over Eden of willen we hen de oude gewoonten
van Babylon leren?

Yahweh heeft de natuurlijke vrouwelijkheid der vrouw gemaakt als een van haar grootste
geschenken aan de mensheid. Yahweh heeft een natuurlijke schoonheid geschonken aan een
vrouw door haar vrouwelijke zijn en satan probeert dit te vernietigen door de ijdelheid van de
feministische beweging.



Jer 6:16 Zo zegt Yahweh, Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede
weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.

We dienen niet te oordelen naar uiterlijk maar als we eerlijk zijn met onszelf, weten we dat een
eerste indruk heel belangrijk is en we willen goede getuigen zijn door onze ingetogenheid en
proberen om het beste voorbeeld te zijn van onze geliefde Verlosser Yahsjoea'.

1 Kor 6:19-20 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont, die gij van
Yahweh ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?
20 Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan Yahweh met uw lichaam.

De Schrift zegt duidelijk dat we onze Schepper moeten verheerlijken met ons lichaam en hoer we
ons kleden. Is zedeloos kleden zoals de wereld hetzelfde als onze Hemelse Vader verheerlijken of
een weerspiegeling zijn van Yahsjoea' toen hij op deze aarde was? Het antwoord is NEE!

Daarnaast, telt het ook hoe we ons kleden op de sjabbath wanneer we verschijnen voor Yahweh en
Zijn Gemeente? Zijn we netjes gekleed en verzorgd? Halen we het beste uit de kas om te dragen
voor het aangezicht van de Schepper der universum of zijn we gewoon aanwezig in gescheurde
jeans en flip-flops?

Sommigen zullen zeggen, dit is alles wat mijn budget toelaat maar het kost niet echt meer geld om
jezelf verzorgd te vertonen dan onverzorgd. Het is simpelweg een keuze die men moet maken.
Zelfs in Afrika, waar de mensen arm zijn, heeft elke man één maatpak dat hij elke sjabbath draagt
om er zo goed mogelijk uit te zien voor Zijn Schepper. Men kan gemakkelijk via tweedehands
winkels voor weinig geld iets dergelijks kopen. Sommigen van mijn maatpakken zijn zeker meer
dan 20 jaar oud en ze zijn nog steeds in uitstekende staat maar we moeten gewoon het beste
halen uit datgene waarmee Yahweh ons heeft gezegend.

Als Yahsjoea' morgen zou terugkeren en men deelde mee aan jou dat je een afspraak hebt met
hem, hoe zou je dan verschijnen bij hem? Vergeet niet dat de sjabbath een oefening is en het is
een teken van respect om op die dag voor onze Maker te verschijnen, zo zedig als we kunnen.

Mat 22:11-14 Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen
bruiloftskleed aanhad.

12 En Hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde.

13 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste
duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Als vertegenwoordiger van Yahsjoea' zijn komende Koninkrijk, laten we streven om de lat hoger te
leggen in elk aspect van ons leven. Laat ons ons beste beentje voorzetten om niet alleen verkozen
te zijn maar ook trouw. Laten we beseffen dat we als vertegenwoordigers van Yahweh Almachtige
altijd de hoogste graad van eer, integriteit en waarheid willen vertonen in alles dat we doen,
inclusief, hoe we ons kleden en de indruk die we wekken bij anderen.

Een koning zijn gebeurt niet zomaar, men moet er dagelijks aan werken en het moet naar voren
komen bij alles in ons leven, inclusief hoe we ons kleden en eruit zien. Eerste indrukken tellen wel,
vooral als je een kind van de Koning der universum bent.



